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Kleur van de zondag: wit

Mededelingen

Kerkdienst zondaqg 14 april

Ons 40-dagen project met ‘vallen en opstaan’ is voorbij. De kinderen gaan deze
keer in een lange kindernevendienst van start met een cyclus rond het boek 1
Samuel, waarin we de figuren van Samuel, Saul en David tegenkomen. Maar
zowel collega Coby als ikzelf vonden dat het verhaal van Petrus nog niet af was.
Onafhankelijk van elkaar besloten we om hier toch over te preken. Coby heeft
dat afgelopen week in de Open Hof mogen doen en ook ik heb deze zondag in
ZuidWest gekozen voor Johannes 21. Want hoe vergaat het Petrus en zijn
vrienden na de dood en opstanding van Jezus? Hier lezen we dat ze maar weer
naar huis zijn gegaan. Naar Galilea. Daar konden ze tenminste hun eigen vak,
het vissen weer oppakken. Maar het loopt anders...De leerlingen leren de les
van het lege net. Jezus spreekt Petrus aan. Er moet nog iets rechtgezet worden.
Heel subtiel laat Hij tot drie keer toe horen waar de pijn zit. ‘Heb je mij lief?’ Zo
klinkt er tegenover drie keer slapen en drie keer verloochenen, ook drie keer
deze vraag. Een vraag om toewijding. ‘Heb je mij lief?’

Ds. Loeki van der Laan

Napraten na de dienst? Dat kan 0.a. met deze vragen:

De les van het lege net

Soms ontdek je juist met een leeg net
(lege handen) wat het is om op God
te vertrouwen.

Tegen alle logica in raakt het net vol,
~ maar Jezus heeft zelf ook al een vis
op het vuur klaarliggen. Het hangt
dus niet allemaal alleen van ons af...

* Vis jij weleens achter het net? Durf
- je daar eerlijk over te zijn?

* Wat zegt het over God, dat Jezus
hier op deze verassende manier
omgaat met Petrus en zijn vrienden?




Bloemengroet
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging

naar mevrouw Gerda Naafs, Rhenendael 18.

Collecte

De eerste collecte op zondag 14
april is bestemd voor Stichting De
Ondergrondse Kerk.

SDOK dient vervolgde christenen
over de hele wereld

en verbindt christenen in
Nederland met hen.

Christenen worden vervolgd
Geloven in Jezus Christus heeft
hoe dan ook gevolgen. Overal en
altijd. Wereldwijd worden om dat
geloof christenen achtergesteld, gevangengezet, mishandeld of vermoord.
Onze overtuiging

SDOK gelooft in de eenheid van het lichaam van Christus. Als christenen in
Nederland zijn we verantwoordelijk voor onze vervolgde broeders en zusters die
ljden vanwege Zijn Naam. Ook geloven wij dat de getuigenissen van vervolgde
christenen de kerk in Nederland aansporen om Jezus Christus te volgen.
Ongeacht de gevolgen.

Ons werk

SDOK is één met vervolgde christenen en staat naast hen met
praktische hulp
en bemoediging. Dit doen we in verschillende regio's en landen
R wereldwijd. We werken nauw samen met lokale projectpartners
\“éy} en zusterorganisaties.
Daarnaast geven we vervolgde christenen een stem en
S'DOK moedigen we de Nederlandse kerk aan met hun getuigenissen.
~verbonden Onze impac’[
in vervolging . .. . .
SDOK steunt jaarlijks duizenden vervolgde christenen.
Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

Aandacht voor elkaar

Henk Ubing, Anker 5, is op dit moment van schrijven nog volop aan het
revalideren in Klimmendaal (Arnhem). De vooruitzichten zijn positief. Zo af en
toe is hij ook al weer even thuis, maar er is nog wel een lange weg te gaan. Een
goed bericht om te horen en we wensen Henk samen met Marga een goede tijd
toe.




Geboortebericht

We hebben een mooi bericht ontvangen van Tim Hermans en Carina Reijerkerk.
Op 27 maart is hun dochtertje Keet Cornelia geboren, zusje van Thom en Joep.
Zij zijn dankbaar en blij. Op het geboortekaartje van Keet staat: “Nog voor je
bestond kende Hij je naam”. Wij feliciteren Tim en Carina, en natuurlijk ook Thom
en Joep, van harte met dit nieuw geluk in hun leven. We wensen Keet toe dat zij
mag opgroeien tot een kind van God, gezegend met Zijn liefde en trouw.

Je kunt ze een kaartje sturen. Het adres is:

Nagelkruid 15

3903 EN Veenendaal

Werkzaamheden Dennenlaan

Vanaf 18 april beginnen de werkzaamheden om in de Dennenlaan een
hemelwaterriool aan te brengen. Allereerst wordt het deel van de Kerkewijk tot
de ingang van he CLV aangepakt.

De, fiets, parkeerplaats blijft gedurende die tijd, te voet en met de fiets aan de
hand, bereikbaar via het trottoir. Met aannemer BAM is afgesproken dat tijdens
de werkzaamheden altijd 1 trottoir beschikbaar blijft voor voetgangers. Vanaf 22
mei is dit deel van de Dennenlaan weer open voor fietsverkeer.

Patatje met de dominees

Heb jij of u een (klein)kind in groep 6, 7 of 8 dat zich betrokken voelt bij ZuidWest?
Zet dan de volgende data alvast in de agenda: donderdag 16 & 23 mei, van 17.30
tot 19 uur. Want dan is er ‘patatie met de dominees’. Dit is een vorm van
geloofsleren, waarin we dit keer op twee avonden van alles zullen ontdekken rond
het thema ‘Avondmaal’. Op zondag 26 mei gaan we ook samen met alle
generaties Avondmaal vieren tijdens de kerkdienst. Maar we starten eerst in
navolging van Jezus, die graag at met anderen, met een maaltijd. Voor ons geen
brood en vis, maar een patatje met. In het najaar hopen wij hier, maar dan rond
een ander thema, een vervolg aan te geven. Nu kunnen wij dit als
predikantenteam prachtig bedenken, maar we kunnen niet zonder jullie als
(groot)ouders. Het geloof doorgeven en geloofsopvoeding doen we met elkaar.
Kunnen we op jullie rekenen?

Ds. Coby & ds. Loeki

Kaarten maken

Wie komt ons helpen? Met een klein groepje maken we al een aantal jaren
kaarten voor o.a. bij de bloemengroet op zondag.

Dinsdagmorgen 16 april a.s. van 9.30-11.30 uur gaan we weer nieuwe kaarten
maken. Houdt u van gezelligheid en creatief bezig zijn dan bent u van harte
welkom. Materiaal en begeleiding is aanwezig. ledereen kan meedoen, ervaring
is niet nodig. We zitten in de ontmoetingsruimte van de Petrakerk. Info: Carla
Rovers, tel. 0318-555076 of crovers@live.nl

Onze kaarten zijn ook te koop voor €1,- per stuk. In de ontmoetingsruimte staat
onze kaartenstandaard en kunt u zelf contant betalen. De opbrengst hiervan
gaat de komende maanden naar Mercy Ships. We hebben tot Pasen al €36,-
ingezameld voor dit goede doel.




Cursus ‘Leven in balans in verbinding met de natuur’
De cursus is gericht op het bevorderen van een leven in balans. Daarbij ligt de
nadruk op de hulp die meditatie daarbij kan bieden. De verbondenheid met de
natuur kan ook je band met God verdiepen. Dit kan bijdragen tot een betere
balans in je leven.
De oefeningen bestaan onder andere uit geleide meditatie, meditatief schilderen
en wandelen in de natuur met meditatieve werkvormen. Naast het programma in
de Petrakerk wordt er daarom ook gewandeld in het bos van de Prattenburg.
Elke avond staat een thema centraal:

1. De betekenis van de natuur voor het leven in balans in verbondenheid

met God

2. De adem beleven als communicatie met Gods levensadem

3. De religieuze beleving van de natuur

4. Belangrijke factoren van leven in balans in verbinding met de natuur
Wilt u onderzoeken hoe verbinding met de natuur helpt bij het zoeken van
balans in uw leven? Meldt u dan aan voor deze cursus.
Cursusleider is Peter Pottjewijd. Via een workshop op het ‘inspiratiefestival op
Terschelling’ in 2023 heeft hij met de cursus kennis gemaakt en is hij
enthousiast geworden.
Locatie: Petrakerk, Kerkenraadskamer, ingang Dennenlaan
Info: Peter Pottjewijd, 06-83832045, p.b.pottiewijd@kpnmail.nl
Data: Donderdag 18 en 25 april, 2 en 16 mei
Tijd: 20.00 — 22.00 uur
Aanmelden: (is noodzakelijk)
(er kunnen maximaal acht personen deelnemen)

Bezoek aan het Grebbekliniemuseum (VIS)

Op 21 april, als 4 en 5 mei weer dichterbij komen, bezoeken we samen het
Grebbelinie Bezoekerscentrum, gevestigd in het Fort aan de Buursteeg. Dit
verdedigingswerk werd in 1786 aangelegd. De aarden wallen zijn omgeven door
grachten en voorzien van opstelplaatsen voor kanonnen. In de Tweede
Wereldoorlog liet het Nederlandse leger betonnen kazematten bouwen en
onderkomens voor pantserafweergeschut. De militairen legden loopgraven aan.
Deze sporen van de oorlog zijn in en om het fort bewaard gebleven. Een Duitse
bunker herinnert aan de rol die de linie speelde in de Pantherstellung, die de
Westwall met het 1Jsselmeer verbond. We krijgen een rondleiding van 60 minuten
waarbij we met een gids een wandeling maken over het gehele fort, waarbij de
Nederlandse kazematten, de loopgraafreconstructies en een Duitse bunker
worden bezocht. Datum: Zondag 21 april, na de dienst om 11.15 uur. Locatie:
Buursteeg 2, Renswoude. Opgeven: Koos de Mooij op (06) 38 43 43 28 of via
koosdemooij@yahoo.com. Kosten: € 5 per persoon ter plekke te voldoen.



mailto:p.b.pottjewijd@kpnmail.nl
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Gewijzigde openingstijden Kerkelijk Bureau

In de komende 2 weken zijn de openingstijden van het kerkelijk bureau als volgt:
woensdag 17 en donderdag 18 april
woensdag 24 en vrijdag 26 april van 9.00 tot 12.00 uur.
U kunt op andere tijden telefonisch en per mail uw bericht inspreken / mailen.
0318-595203
kerkelijkbureau@pkn-veenendaal.nl

Kijkcijfers zondag 7 april 2024
Direct: 106 Opname: 78

Deze mededelingen, de orde van dienst en de agenda zijn ook
te vinden op de website van de wijkgemeente ZuidWest
www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl.

Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de
Digitale nieuwsbrief.

De dienst later nog eens beluisteren, en bekijken, kan ook op
www.kerkdienstgemist.nl.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen tot uiterlijk
woensdag a.s. worden verstuurd naar

zZw-communicatie @pkn-veenendaal.nl.
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